
     

Welkom in K2 

 

Dag mama’s en papa’s. Je kindje zit dit jaar in de tweede kleuterklas bij juf Charlotte. 

In onze klas kan je ook kikker onze klasvriend terugvinden.  

Vanaf 8u20 kan je kindje zelf naar boven komen, naar de klas. ’s Avonds kan je je 

kindje komen ophalen aan de gele banken op de speelplaats.  

 

Maandag 
08u30 – 11u45         13u15 – 16u00 

 

 
Vandaag is er turnles. 
Denk aan makkelijke kledij. 
 

Dinsdag 
08u30 – 11u45         13u15 – 16u00 

 

 
Buitenlesdag vanaf 20/09 

We leren, spelen en ontdekken buiten, in de natuur. We gaan met 
de lijnbus naar de Gavers, ook als het een beetje kouder is.  Dan brengt iedereen 

boterhammen mee. 

 
 

School heeft voor alle kinderen een regenbroek en regenjas. Zo blijven we warm en 
droog. 

 
Zorg zelf voor goede, stevige schoenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

We maken graag met jullie de volgende afspraak: 
Op maandag tekenen we altijd een boom op het hand van je kindje. 

Boom = buitenklas. Kruis door de boom = geen buitenles 
 

 
= buitenlesdag,                             = GEEN buitenlesdag, 
we spelen buiten                                     we blijven op school 

 
 

 



     

Woensdag 
08u30 – 11u45 

 

 
Halve dag naar de klas  
 
De kinderen krijgen fruit van school  
 

Donderdag 
08u30 – 11u45         13u15 – 16u00 

 

 
Vandaag is er turnles. 
Denk aan makkelijke kledij. 
 
Brievendag  

 
 

 Op donderdag gaan de brieven mee naar huis, kijk zeker in het mapje van je kind.  
Mapjes komen élke dag mee naar school.  
Als jij iets wil vertellen of vragen mag je altijd een briefje in het mapje steken. De 
juffen kijken elke dag in de mapjes.   
 
Boekenpret-tas 

 
Op donderdag mag je kleuter ook een boekje uit de kleuterbib 
kiezen. Dit boekje gaat mee naar huis in de grijze tas en komt 
iedere donderdag terug mee naar school zodat je een nieuw 
boekje kan kiezen. 
 
 

 
 
Juf Miranda komt onze klas ondersteunen met wat extra zorg.  

Vrijdag 
08u30 – 11u45         13u15 – 14u55 

 

fruitdag 
   
Op vrijdag geef je je kindje een stuk fruit van thuis mee.  
We eten het samen in de klas op.  

 

 

Ik kijk uit naar alweer een leuk schooljaar!  

Groetjes, juf Charlotte.  


